
Thuis – wat is er loos?  
Een stadsretraite over thuisloosheid en de woningmarkt   23-27 Juni 2026 
onder leiding van Frank De Waele Roshi en Diana Vernooij, Licht dat waakt 
 

                                                                                                  
 
Het aantal woningzoekenden, thuislozen en daklozen neemt ondanks tegenmaatregelen toe.   
Er is nauwelijks een ingang naar sociale huur, de koopmarkt is voor wie flink geld heeft en jonge mensen 
vinden amper nog een woonplek. Statushouders wachten jaren in asielzoekerscentra op een woning, 
mensen zonder papieren krijgen sowieso geen plek. De prijzen schieten exorbitant omhoog, in huur zowel  
als koop.  
 
Huisvesting is een “woningmarkt” geworden, waar woningen gebouwd worden om winst op te leveren.  
Dat heeft geleid tot ontwrichting van de huisvesting. Hoe geraken we uit die marktwerking en komen we 
tot betaalbaar wonen? Huizen zijn ten slotte voor wonen en niet voor winst.   
 
Met deze Zen Peacemakers-stadsretraite onderzoeken we zowel onze eigen ervaringen als die van anderen. 
We onderzoeken onze eigen vanzelfsprekendheden: het persoonlijke is politiek gevormd.  
We kijken naar de maatschappelijke kant van de woonproblematiek, waar deze structureel lijden creëert en 
zo persoonlijk lijden veroorzaakt. En we vinden grond in initiatieven en gemeenschappen die 
systeemverandering bewerkstelligen.  
 
Wat we gaan doen is een duik nemen in: 

- de ervaring van mensen binnen de huisvestingsproblematiek; 
- de vanzelfsprekendheid van de woningmarkt die geen “vrije markt” is; 
- onze eigen positie in de ongelijkheid en wat we eraan kunnen veranderen;  
- de alternatieven – een coöperatieve uitweg uit de klem van de markt. 
 

Globale invulling: we bezoeken initiatieven en ontmoeten mensen: we nemen deel.  
Iedere avond sluiten we af met een luistercirkel. Maximaal deelnemersaantal: 14.  
dinsdag 23 juni   – Op welke grond staan wij – start om 13.00 uur;  
woensdag 24 juni  – Asielzoekers, arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en expats;  
donderdag 25 juni  – Dak- en thuislozen, economisch daklozen en de nieuwe rijken;  
vrijdag 26 juni  – De woningmarkt die geen markt is en een economie van gemeenschapszin, met 

Kees Klomp en Toon Maassen op wooncoöperatie De Warren; 
zaterdag 27 juni  – Home Leaving, het Zen Peacemakers-perspectief – op Zeeburgereiland 

- Ochtend: Meditatie en teisho Home Leaving door Frank Roshi 
- Middag: Schets bevindingen van de retraite door Diana  
- Zen Peacemakers - Priesterwijding Diana en feestelijk drankje – afsluiting 17.00 uur. 

 
De deelnemersbijdrage is voor onkostenvergoeding en met logies bij mensen thuis.  
Kosten: € 275, excl. reizen en eten. Alleen zaterdag: € 25,- inclusief lunch. Dana voor de leraar.  
Zie ook: https://zenpeacemakers.nl/thuis-wat-is-er-loos-2/#more-8978  
Info: diana@zenpeacemakers.nl en inschrijving: registratie@zenpeacemakers.nl   
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